


De gevel in kwestie mag dan bescheiden ogen, hij geeft toegang tot een uitgestrekt
complex van circa zevenduizend vierkante meter, dat het volledige huizenblok beslaat
tussen het Dapperheidsplein, de Broek-, de Erasmus- en de Instituutstraat. Ooit was dit
de Sint-Annakliniek. Toen die in 1994 verhuisde, maakte pater Reginald Rahoens er met
zijn vzw Rafaél een centrum voor thuislozen én zijn levenswerk van.
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Als we de poort openduwen en de affiches van de alomtegenwoordige moeder Theresa
voorbijlopen, staan we al snel in een groene oase, een schril contrast met de kille buiten-
gevel van het voormalige ziekenhuis. Een sfeervolle neogotische kapel met
baksteenbekleding geeft uit op de binnenplaats.












